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Trier is een prachtig stad met een rijk historisch verleden
dat teruggaat naar de tijd van Romeinen. Gelukkig zijn veel
van de bouwwerken uit die tijd overgebleven of teruggevonden
en kan je ze door de gehele stad. Mede hierdoor leent Trier
zich uitstekend voor een stedentrip of om een dagje weg te
doen, maar waar moet je naar toe en welke bezienswaardigheden
in  Trier  moet  je  gezien  hebben.  Wij  hebben  het  voor  je
uitgezocht en lijst gemaakt met reistips voor Trier en wat je
er het beste kan doen.
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Het Amfitheater
Trier zit bomvol met archeologische opgraving en oudheden.
Wellicht de mooiste en meest bijzondere van deze opgravingen
is het Amfitheater. Rond het jaar 200 na Christus werd dit
bouwwerk  gebruikt  voor  onder  andere  gladiatorgevechten  en
helaas  ook  executies.  Tevens  werd  dit  ook  gebruikt  voor
bijvoorbeeld  muziekvoorstellingen  en  religieuze
toneelvoorstellingen. In die tijd was dit een gigantisch en
zeer  belangrijk  bouwwerk,  helaas  is  het  nu  niet  meer  te
vergelijken  met  wat  het  vroeger  was.  Mede  door  de  rijke
geschiedenis is het nog steeds zeer indrukwekkend als je in de
arena  of  “wachtruimte”  staat.  De  wachtruimte  onder  het
Amfitheater is volledig gereconstrueerd, waarbij je, door de
geluidseffecten, de sfeer van de gladiatoren goed kan voelen.
Momenteel (augustus 2021) kost een (volwassen) toegangskaartje
€4,- p.p. Je loopt er ongeveer 1,5 á 2 uur rond.



Hop on Hop off bus
Het is zo goed als onmogelijk om alles wat Trier te bieden
heeft te voet te zien in één dag. Daarom stellen wij voor de
Hop on, Hop off bus (of treintje) zeker te overwegen. Deze bus
brengt je langs alle grote bezienswaardigheden tijdens een
tour van ongeveer 50 minuten. Gedurende deze tour krijg je
informatie over de stad en de oude bouwwerken die je onderweg
tegenkomt. Je kan uiteraard bij meerdere haltes uitstappen om
de  bezienswaardigheden  van  Trier  goed  te  bekijken  of  een
wandeling in de omgeving te doen.
Een (volwassen) dagkaart kost €12,- p.p.in augustus 2021.

Terrasje pakken
Tijdens  een  bezoek  aan  Trier  moet  er  natuurlijk  ook  wat
lekkers gegeten en gedronken worden, en dit kan hier prima.



Vooral op het marktplein, de ‘haubtmarkt’ kun je velen leuke
restaurantjes en cafétjes vinden om even uit te rusten en te
genieten van de mooie historische gebouwen om je heen.

Dom van Trier
De Dom van Trier is de oudste bisschopskerk van Duitsland en
zeker een bezoek waard. Naast de imposante buitenkant waar je
tevens goed kan zien dat er door de geschiedenis heen nieuwe
delen aan zijn gebouwd. Kun je hier ook gratis naar binnen om
het interieur van de deze kerk te bewonderen.

Het museum bij het Dom
Dit is iets wat je een Trier moet doen! Normaal zijn wij niet
van dit soort musea, maar er was een dienst bezig in de Dom,
waardoor  we  nog  niet  binnen  konden.  We  liepen  langs  de



linkerzijkant en zagen het ‘Museum am Dom’. Als je van oude
voorwerpen en archeologische vondsten houdt, is dit museum een
bezoekje waard. Het museum zelf is ook al een oudheid op zich,
deze bevind zich namelijk een oud Romeinse kathedraal uit de
vierde eeuw! In dit museum vind je verschillende objecten
gevonden in het Dom of bij opgraving rondom het Dom. Ook is er
een selectie modernere kunstobjecten te vinden. Op dit moment
(augustus 2021) kost een (volwassen) toegangskaartje €5,- p.p,
ook kun je hier een kluisje huren voor €1,-. Vraag vooral de
medewerkers om extra uitleg, je zult versteld staan van hun
enthousiasme en kennis.



De Keizerthermen
De keizerthermen mag je zeker niet overslaan, het is één van
de  meeste  bezochte  oudheden  die  Trier  heeft.  Je  kan  hier
heerlijk  rondlopen  en  deze  archeologische  opgraving
bewonderen.



Dus als je van historie houdt, is Trier echt een stad die op
je bucketlist moet staan. Met dit blog “Reistips Trier; Wat
zijn de leukste dingen om te doen in Trier” hopen we je een
goede indruk te hebben gegeven van deze prachtige en gezellige
stad. Vind je dat wij een todo zijn vergeten die eigenlijk
niet kan missen tijdens een bezoek aan Trier? Laat het weten
in de commentsectie.


