Onze reistips voor Duitsland

Onze reistips voor Duitsland

Duitsland lijkt in veel opzichten op Nederland, maar er zijn
ook zoveel verschillen te benoemen. Hierdoor zijn de
oosterburen een leuke afwisseling voor een gezellige
stedentrip of een leuke vakantie. Duitsland heeft een zeer
diverse, maar prachtige natuur. Denk bijvoorbeeld aan de
Eiffel en het Zwarte Woud. Graag delen wij met jou onze
reistips voor Duitsland, om er een geslaagde vakantie af dagje
uit van te maken!
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De beste reistijd

Naar onze mening is er voor Duitsland geen beste reistijd om
dit land te bezoeken. Het is een land waar je het hele jaar
door op bezoek kan gaan. Zowel in de warmere als de koudere
periodes van het jaar is er van alles te doen, denk
bijvoorbeeld aan shoppen met als afsluiter een lekker drankje,
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een heerlijke wandeling door één van de mooie natuurgebieden,
en natuurlijk niet te vergeten de wintersport!

Gemiddeld maximum Gemiddeld minimum

Maand (°C) (°C) Neerslag (mm)
Januari 2 -4 33
Februari 4 -2 18

Maart 8 0 22

April 13 4 21

Mei 19 8 32

Juni 22 11 44

Juli 23 12 51
Augustes 23 13 45
September 20 10 29
Oktober 14 6 26
November 7 1 23
December 3 -3 32

Jaar 13 5 31

De perfecte reisduur

Duitsland is een perfect land voor stedentrips en rondtrippen,
aangezien het een goede afwisseling biedt tussen stad en
natuur. Hierdoor kun jij je verblijf in Duitsland zo lang of
kort maken als jij zelf wilt. Onze ervaring heeft ons geleerd
dat je in 2 a 3 dagen het beste uit je stedentrip kan halen.
Daarnaast is het fijn om voor een roadtrip minimaal een week
beschikbaar te hebben.



Het benodigde budget

In Duitsland heb je veel diversiteit in de prijsklasse van
hotels. Er zijn luxe hotels, maar ook kleinere familiehotels
en bed & breakfast locaties. Deze laatste twee hebben onze
voorkeur, omdat het een kleinere locatie is zullen de gastheer
en gastvrouw ook meer tijd voor je nemen. Zo kregen we bij een
hotel in het Zwarte woud een heerlijk zelf gemaakt ontbijtje.
De dame van het hotel had van het fruit uit haar achtertuin
zelf meerdere heerlijke jams gemaakt.

De prijzen voor eten in Duitsland zijn vergelijkbaar met
Nederland, een broodje met een grote braatworst zal tussen de
€2,- en €5,- liggen, een kant en klaar broodje rond de €5,- en
als je ulit eten gaat zal een maaltijd tussen de €10, — en
€20, - liggen. De prijs voor drinken zijn ook vergelijkbaar met
de prijzen in Nederland.



Aan het tankstation word je in Duitsland veel gelukkiger! Dus
voordat je de grens naar Nederland overgaat kun je het beste
nog even tanken.

De meest geschikte reisorganisatie

Aangezien Duitsland zo dicht bij ons eigen land ligt, is het
makkelijk bereikbaar met de auto. Nou heeft niet iedereen een
auto of het kan te ver zijn om zelf te rijden. Dan zijn er
altijd nog alternatieven, zo kan je bijvoorbeeld via effeweg
leuke stedentrips boeken. Een stedentrip zal tussen de €150, -
en €200,- liggen. Maar je kan uiteraard ook met de trein of
vliegtuig reizen en een hotel boeken via Booking.com. Hierdoor
ben je direct in het centrum van een stad en je hebt geen
gedoe met parkeren!

Het vervoer

Het openbaar vervoer is goed geregeld en de kosten zijn
vergelijkbaar met Nederland. Duitsland heeft een goed en
betrouwbaar netwerk van hun treinen en bussen. Sinds 2013 Kkun
je ook met de bus van stad naar stad reizen. Daarnaast zijn
ook de kleinere stadjes en dorpen in de bergen goed
bereikbaar. Met de auto is hier ook prima te rijden, misschien
zelf beter dan in Nederland. De bestuurders zijn in Duitsland
een stuk behulpzamer naar elkaar. Iets waar je wel op moet
letten op de snelwegen is dat de invoerstroken een heel stuk
korter zijn. Het kan hierdoor ook wel eens voorkomen dat
auto’s stil staan op de vluchtstrook om te wachten totdat ze
in kunnen voegen, dus let goed op! Ook moet je er op letten
dat wanneer je inhaalt via de linker strook je je snelheid
aanpast aan het verkeer wat op die strook rijdt.

Must do’s


https://www.effeweg.nl/

Het Zwarte woud

Wij zijn van mening dat als je van natuur en wandelen houdt,
je helemaal tot rust komt in het Zwarte Woud. Dit is een
gebied wat je bezocht moet hebben. Het Zwarte woud is een erg
groot natuurgebied van ongeveer 6000 km2?, dus plan gerust een
week in als je alles wilt zien.

Daarnaast is doe je er goed aan om je wandelschoenen mee te
nemen, want je hebt ze nodig! Je vindt hier namelijk een grote
hoeveelheid watervallen, waarbij je soms een behoorlijke
inspanning moet verrichten. Is dit niet jouw ding of vind je
het juist fijn om jezelf uit te dagen in de mooiste
watervallen van het Zwarte Woud hebben we een overzicht
gemaakt van de watervallen die wij bezocht hebben. Wij kunnen
je hierdoor een goed idee geven van de benodigde inspanning om
de waterval te bezoeken.



Waterval bij het Zwarte woud




Bezoek Trier

Als je van historie houdt, vinden wij dat je echt een keertje
naar Trier moet gaan. Deze stad heeft een rijke historie die
teruggaat tot de eerste eeuw voor Christus. Vroeger heette de
stad Augusta Treverorum, waarbij hij vernoemd werd naar de
Romeinse keizer Augustes . Hij gaf de opdracht van de bouw van
deze stad. Gelukkig is nog veel bewaard gebleven uit deze
periode en kun je in de gehele stad nog genieten van de
prachtige bouwwerken en ruines uit deze tijd. Tot slot is er
een ruime keuze aan cafés en restaurants, waardoor je van de
heerlijke Duitse keuken kan genieten.



Binnestad Trier



De kerstmarkt

Rond de Kerst is er overal in Duitsland een kerstmarkt te
vinden. Dankzij de vele kleine souvenir en eet/drink kraampjes
hangt er een gezellige sfeer. De kraampjes staan vaak verdeeld
over verschillende pleinen in de stad. Dankzij deze gezellige
kraampjes en de mooie oude sfeer in de Duitse steden bevindt
je je in een sprookjesachtige omgeving.

N e

De sprookjesachtige kerstmarkt
Al met al is Duitsland een mooi land met leuke steden en

prachtige natuurgebieden waar voor iedereen wel wat mooist is
te vinden om te doen en te beleven. Heb jij ook mooie
herinnering aan of reistips voor Duitsland waarvan jij vind
dat deze gedaan moeten worden? Laat het ons weten in de
comments.



