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Lunchen in Amersfoort is een top idee als je deze stad in
Utrecht bezoekt voor een gezellige stedentrip. Maar van het
ontdekken van Amersfoort en alle bezienswaardigheden krijg je
natuurlijk trek. Geen probleem, de stad zit vol met leuke,
lekkere en gezellige restaurants en bistro’s om lekker te
lunchen! Maar waar kan je nou het beste lunchen in Amersfoort?
In dit blog vertellen wij over 7 van de leukste plekjes waar
jij heerlijk kunt lunchen Amersfoort!
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1. Bistro ‘t Kannetje
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Gevestigd aan het Lieve Vrouweplein recht tegenover Onze Lieve
Vrouwetoren  vind  je  de  eerste  plek  om  te  lunchen  in
Amersfoort!  Deze  Bistro  is  de  perfecte  plek  om  lekker  te
lunchen in het centrum van Amersfoort. En geloof ons, je hebt
meer  dan  genoeg  keuze  om  uit  te  kiezen  als  je  de  kaart
openslaat! Ze gebruiken in de keuken van Bistro ‘t Kannetje
veel  verse  ingrediënten  dus  je  bent  verzekerd  van  een
geslaagde lunch. Bij deze bistro kun je kiezen om gezellig
binnen wat te eten, of juist op het terras, lekker in het
zonnetje.  Naast  dat  de  gerechten  heerlijk  zijn,  is  het
personeel  ook  heel  meedenkend  als  je  een  allergie  of
overgevoeligheid hebt voor bepaalde ingrediënten. Er worden
suggesties gedaan, of er kan gewoon een ingrediënt aangepast
of weggelaten worden, top!

Wist je dat: Bij Bistro ‘t Kannetje kun je ook diverse
arrangementen boeken, zoals een lunch in Amersfoort

gecombineerd met het beklimmen van de 98 meter hoge Onze Lieve
Vrouwetoren. Wel de lunch wat lichter houden hé 

2. ‘t Lieve Vrouwtje
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De naam verraad van dit restaurant verraadt de plek misschien
een beetje, maar ook hier kun je lunchen in Amersfoort schuin
tegenover Onze Lieve Vrouwetoren. Zodra je binnenstapt word je
meteen teruggevlogen naar vroeger. Het interieur lijkt een
oude  stamkroeg  gecombineerd  met  andere  ouderwetse  details.
Denk  aan  een  oude  schouw  met  wit/blauwe  tegeltjes  en
raamluiken die je ziet op oude boerderijen! Natuurlijk is het
ook mogelijk om lekker buiten te zitten als het weer dit
toelaat. Eén ding is zeker, bij het zien van de lunchkaart
weet je zeker dat je niet met honger weggaat. Tijdens een
lunch bij ‘t Lieve Vrouwtje kun je kiezen uit verschillende
gerechten, denk aan broodjes, soepen, poke bowls en salades.
Mocht je een allergie of gevoeligheid hebben voor een bepaald
ingrediënt, laat het de bediening weten en zij denken met alle
liefde mee!

Tip: Zin om te lunchen in Amersfoort en tegelijk het centrum
te verkennen? Geen probleem, bij ‘t Lieve Vrouwtje is het ook

mogelijk om iets af te halen!

3. Alberts
Meer lunchen in het centrum van Amersfoort kan bijna niet!
Direct naast de Sint-Joriskerk vind je de volgende gezellige
lunchplek in Amersfoort, Alberts. Dit restaurant heeft zijn
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naam te danken aan de oude bewoners van dit pand, het was
namelijk het woonhuis van de familie Alberts! Wat deze plek
ideaal maakt om te lunchen in Amersfoort is dat er grote en
kleinere gerechten zijn. Chris is een grote eter, terwijl
Janet meestal wat minder eet.. dit is de perfecte uitkomst! De
menukaart heeft voor iedereen wel iets, tijdens de lunch kun
je kiezen uit verschillende broodjes belegd met vis, vlees of
vega opties. Voor de mensen met een allergie of een andere
situatie hebben is er een speciale menukaart, wat een luxe!
Mocht er wat op de ‘normale’ kaart staan met iets wat niet
gegeten kan worden, laat het weten, het is geen probleem dit
weg te laten.

4. Dolle Diva

Ben je zelf uitbundig, of houd je juist van uitbundig en
bombastisch? Dan is een lunch in Amersfoort bij de Dolle Diva
een echte aanrader en echt iets wat je mee moet maken. Zodra
je binnenstap begrijp je wat we bedoelen, overal waar je kijkt
gebeurt wel iets! Felle kleuren, te veel kroonluchters om op
te noemen en stoelen en bankjes met drukke printjes. Eén ding
is zeker, het eten kan qua presentatie niet achterblijven, en
dan doet het zeker ook niet. Naast dat je de lunch ontvangt is
het net zo mooi versierd als het interieur. Wij gaan niet te
veel zeggen ,je moet het echt zelf meemaken! Je hebt de keuze



uit diverse luxe lunchgerechten zoals lekkere Carpaccio of
Burrata met Granaatappel. Tijdens de lunch zou je zelfs lekker
kunnen genieten van een goede cocktail. Wederom houden ze ook
hier goed rekening met allergieën.

Tip: Op zondag is er livemuziek bij  de Dolle Diva, dus wil je
genieten van lekker eten onder het genot van live muziek is
dit de dag om langs te gaan!

5. Ritos Amersfoort

Tijdens een stedentrip naar Amersfoort kan het natuurlijk druk
zijn in het centrum. Gelukkig zijn er ook genoeg opties om te
lunchen buiten het centrum van Amersfoort. Zo vind je net
voorbij de De Kamperbinnenpoort het volgende restaurant, Ritos
Amersfoort. Bij Ritos kun je terecht voor heerlijke poké bowls
en  burritos.  De  kaart  is  niet  groot,  maar  groot  genoeg
waaronder vega opties. Zowel de poké bowls als de burrito’s
zijn stevig gevuld, je hebt zelfs de kans om je eigen poké
bowl en burrito samen te stellen. Deze lunch in Amersfoort
geeft je zeker genoeg energie om de dag verder door te komen.
Bij Ritos heb je de keuze om lekker binnen te lunchen of juist
mee te nemen om onderweg te nuttigen.
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6. Brood Atelier

Nederlanders houden naast kaas ook van een goed stuk brood.
Dus een goed belegd broodje tijdens het lunchen in Amersfoort
is een goede optie. Bij het Brood Atelier ben je in ieder
geval aan het goede adres! Je vindt het Brood Atelier om de
hoek bij de muurhuizen van Amersfoort, handig als je deze net
aan het bekijken bent. Mocht je gaan lunchen bij het Brood
Atelier heb je een ruime keuze uit heerlijke en rijkelijk
belegde broodjes, lekkere warme tosti’s en soepen. Mocht je
een echte zoetekauw zijn, dan is het ook mogelijk om een
lekker zoet broodje te pakken, of een lekker stuk taart! De
broodjes zijn ideaal om mee te nemen en meteen verder te gaan
met je dagje Amersfoort, maar bij het Brood Atelier is het ook
mogelijk even te zitten en eten.

7.  MADONNA  |  deli  –  bar  –
restaurant
Lekker Amersfoort aan het verkennen maar begin je krom te
trekken van de honger? Mocht je in de Krommestraat zijn dan
kan je meteen binnenlopen bij de volgende plek om  te Lunchen
in Amersfoort, Madonna! Dit is de plek om lekker te lunchen in
het centrum van Amersfoort als je houdt van Italiaans eten,
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het is echter geen Italiaans restaurant. Het is meer dat er
een Italiaanse twist is gegeven aan de gerechten. De bediening
bij Madonna is erg meedenkend, mocht je een allergie hebben,
iets aanpassen of weghalen is geen probleem! Naast een lunch
kun je bij dit restaurant ook terecht voor een ontbijt, diner
of een gezellige borrel.

Tip: Mocht het lekker weer zijn is het een echte aanrader om
buiten te gaan lunchen bij dit restaurant in Amersfoort! Het
terras is namelijk gelegen aan de  Langegracht die zich achter
Madonna bevind.


