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Den Bosch is een prachtige stad met veel geschiedenis, en mede
daardoor zijn er veel bezienswaardigheden in Den Bosch te
vinden. Het centrum van de stad ademt geschiedenis, je hebt
sfeervolle smalle straatjes, oude schuin staande huizen en nog
veel meer! Er is voor iedereen wel wat te doen, of je nou op
zoek bent naar een rondleiding, geschiedenis of natuur. Den
Bosch is de perfecte plek voor een leuke stedentrip. In dit
blog hebben wij een lijstje gemaakt met 10 bezienswaardigheden
in Den Bosch zodat jij weet wat er te doen is in deze leuke en
gezellige stad!
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1. De Sint-Janskathedraal

Als  je  Den  Bosch  bezoekt  dan  moet  je  zeker  deze
bezienswaardigheid  bezoeken.  De  Sint-Janskathedraal  is
namelijk de trots van de stad! En eigenlijk is er ook geen
excuus  om  deze  kathedraal  over  het  hoofd  te  zien,  deze
gotische  kathedraal  steekt  overal  bovenuit!  De  Sint-
Janskathedraal heeft een geschiedenis die ver teruggaat in de
tijd, namelijk rond 1220. Voordat deze prachtige kathedraal
hier stond, stond er eerst een romaanse kerk, wat duidt op de
romaanse stijl waarin gebouwd werd.Rond 1370 begon de kerk om
te bouwen tot de gotische stijl waarin deze er nu staat. Mocht
je onder de indruk zijn van de buitenkant van de kathedraal,
bezoek deze dan ook zeker van binnen! De entreeprijs om de
binnenkant te bezoeken is €7,50 per persoon.

2. De Binnendieze



Als je rondloopt in Den Bosch is er iets wat je wellicht
opvalt,  namelijk  alle  kleine  kanaaltjes  die  door  de  stad
lopen. Dit zijn de Binnendieze van Den Bosch. Tegenwoordig
worden  er  met  bootjes  rondleidingen  gegeven  over  deze
waterwegen van 1 april t/m 31 oktober. Natuurlijk was dit
vroeger geen bezienswaardigheid in Den Bosch maar had het een
belangrijkere  rol  voor  de  stad.  Het  diende  namelijk  als
handelsplaats, watervoorziening, wasplaats en visgrond. Helaas
diende het toen de tijd ook als open riool.. dit is gelukkig
anders tegenwoordig!

3. Het Jheronimus Bosch Art Center
Houd je van lokale kunst? Dan is deze bezienswaardigheid in
Den Bosch zeker een bezoek waard. Bij het Jheronimus Bosch Art
Center vind je namelijk kunstwerken van de Bossche kunstenaar
Jheronimus Bosch. Jheronimus stond tijdens zijn levensjaren
(1450 t/m 1516) bekend als ‘den duvelmakere’ (de schepper van
duivels),  dit  vanwege  de  zijn  satirische  kunstwerken  en
kunstwerken  die  religie  op  een  fantasierijke  manier
uitbeelden. Sommige kunstwerken zijn vandaag de dag zelfs nog
niet bekend van wat het nou precies moet betekenen! Tijdens
een bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center word je met een
audiogids geleid door zijn atelier en kom je meer te weten
over de schilderijen die hij allemaal gemaakt heeft.



4. Het Noordbrabants Museum
Er staan tal van prachtige gebouwen in Den Bosch, waaronder
een  indrukwekkend  18e  eeuws  paleis.  Dit  is  tevens  onze
volgende stop in deze lijst met bezienswaardigheden in Den
Bosch, het Noordbrabants Museum. In het Noordbrabants Museum
vind je kunstwerken van beroemde kunstenaars als Van Gogh en
Jan Sluijters, maar ook van jong talent,

5. De Markt en het stadhuis
Midden in het centrum aan het marktplein van Den Bosch vind je
het stadhuis. Vroeger werd dit gebouw, dat wel wat weg heeft
van  een  paleis,  gebruikt  voor  feesten,  ontvangsten  en
besprekingen van het stadsbestuur. Tegenwoordig kun je het
stadhuis zelf bezoeken en de prachtige zalen bezichtigen via
een rondleiding met gids. Zo kom je alles te weten over deze
indrukwekkende bezienswaardigheid in Den Bosch. mocht je Den
Bosch  op  woensdag,  vrijdag  of  zaterdag,  dan  kan  je  de
gezellige  Bossche  markt  bezoeken!

Wist je dat:In een nis in de gevel, vlak onder het wapen van
de stad, draaien elk half uur ‘de pèrdjes’ van het carillon
rond. Deze ruiters te paard, die bijna 350 jaar oud zijn

voeren als het ware een schijngevecht.

6. Het Bossche Broek
Toe aan wat rust van Den Bosch en alle bezienswaardigheden?
Dan is een bezoek aan de Bossche Broek een goed idee. De
Bossche broek is een natuurgebied dat net buiten het drukke
centrum is en de perfecte plek om even te ontspannen. Je kunt
er heerlijk wandelen rond de Zuiderplas, fietsen of even op
een bankje gaan zitten om de omgeving in je op te nemen. En
als je echt de benen wilt strekken kun je ook doorwandelen
richting Vught! Als je vanuit het Bossche Broek richting de
stad kijkt zie je ook meteen de stadswallen met opgestelde



kanonnen

7. De Bossche Bol

Iets te eten in een lijst met bezienswaardigheden zou je niet
snel  verwachten,  maar  een  Bossche  Bol  proeven  tijdens  je
bezoek aan Den Bosch is eigenlijk wel een must. De Bossche Bol
is namelijk een typische lekkernij uit Den Bosch! Wat is dat
nou precies, zo’n Bossche Bol? Het is een soort enorme soes
gevuld met slagroom en een dikke laag chocolade eroverheen!
Overal staat de Bossche Bol wel op de kaart, maar geen ene kan
tippen aan het origineel. De ‘echte’ Bossche Bol eet je bij
bakker Jan de Groot, de bakker waar het allemaal begon.

8. Het Design Museum Den Bosch
Ben je een beetje kunstzinnig en houd je van dingen zie ver
van ‘normaal’ afstaan, dan is het Design Museum in Den Bosch
écht een van de bezienswaardigheden in Den Bosch die jouw
bezoek  waard  zijn.  In  dit  museum  zie  je  een  constant
veranderende  tentoonstelling  van  diverse  kunstwerken  van
allemaal  bekende,  en  minder  bekende  kunstenaars  uit  de
regio.Het gebouw van het museum is ook al een kunstwerk op
zich met zijn strakke maar speelse vormen!



9. De Moriaan
Naast dat dit een bezienswaardigheid in Den Bosch is, is het
ook meteen één van de bezienswaardigheden van Nederland. De
Moriaan is namelijk het oudste stenen huis van Nederland en
werd  begin  13e  eeuw,  in  opdracht  van  Hertog  Hendrik  van
Brabant.  De  Moriaan  ook  van  binnen  bezoeken,  het  dient
namelijk  als  bezoekerscentrum  van  de  stad.  Je  kunt  hier
allerlei informatie opdoen over de stad. Wellicht vind je nog
meer bezienswaardigheden in Den Bosch die je wilt ontdekken?
Veel van het oude houtwerk wat je binnen ziet zitten is nog
van het originele huis uit de 12e eeuw.

10. De Verkadefabriek
Verkade klinkt bekend, niet? De koekjes zie je waarschijnlijk
altijd  wel  ergens  opduiken  in  de  supermarkt.  Deze  kwamen
waarschijnlijk  hier  vandaan,  de  Verkadefabriek,  althans..
totdat de productie in 2004 verhuisde. Bij de Verkadefabriek
vind je tegenwoordig geen lekkere koekjes meer (helaas). Wat
je hier tegenwoordig wel vindt, is cultureel centrum voor
theater, film en horeca. In de fabriek, die in 2004 heropende,
vind je twee theaterzalen, vijf filmzalen, een clubzaal, café-
restaurant  en  repetitieruimtes.  Dus  als  je  een  middagje
theater of film zoekt, is dit een leuk alternatief op de
normale bioscoop of theaterzaal.

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er genoeg bezienswaardigheden
in Den Bosch die je kunt bezoeken tijdens een stedentrip naar
deze  stad.  Van  rustige  wandelplekken,  tot  musea  en
geschiedenis  van  de  stad.


